
            5 juli tot 12 juli 2019 

Otterlo 

Het Lorkenbos. Huis de Lariks. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De reizigers:  
 

  

    

 

  

 

 

 

Chiel      Dick    Jan   

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Cocky     Paul     Rene   

 

 

De begeleiders:  

 
 

      

 

 

 

 

Betsy     Theo                    Aimee     Jitske         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vrijdag 5 juli  

 
Rond half 2 vertrok de bus vanuit Arnhem. In 

deze bus zaten Cocky, Rene, Chiel, Betsy en de 

chauffeur Theo. Paul, Jan en Dick kwamen met 

eigen vervoer naar Het Lorkenbos waar Aimee 

ze stond op te wachten. Aimee had in de 

tussentijd de sleutel van het huisje opgehaald. 

Jan, Paul en Dick kwamen rond 3 uur aan in het 

Lorkenbos, een kwartiertje later kwam ook de 

bus met de andere reizigers eraan. Iedereen was 

op het park, dus het was tijd om de spullen naar 

het huisje te brengen. Iedereen zat buiten te genieten van de zon, terwijl de 

begeleiders de koffers en tassen naar het huis brachten. Nadat alle koffers 

verdeeld waren, was het tijd voor een korte kennismaking onder het genot van 

een heerlijk kopje koffie. Wat ging de tijd snel, het was ineens etenstijd. Cocky 

schilde de aardappels, terwijl Theo de groente kookte en het vlees bakte. De 

avond hebben we afgesloten met een potje sjoelen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zaterdag 6 juli  

 
Vandaag is het dag 2 van onze vakantie en we hebben 2 feestjes, namelijk de 

verjaardag van Dick en het slagen van reisbegeleider Aimee. Dick is vandaag 49 

jaar geworden, zoals hij zelf zegt: “94, maar dan omgedraaid”. Voordat 

iedereen wakker werd, hebben de begeleiders de stoel van Dick versierd en 

een cadeautje op zijn bord gelegd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rond 9 uur zat iedereen aan het ontbijt. Tijdens het ontbijt hebben we 

besloten dat we vandaag met de bus naar Lunteren zouden gaan. In Lunteren 

heeft iedereen kaartjes gekocht om op te sturen, ook stond er in Lunteren een 

mooie poort waar we foto’s gemaakt hebben. Het begon wat donker te worden 

in de lucht, dus zijn we snel teruggelopen naar de bus.  

 

 

 

 

 

 



 

Onderweg begon het gelukkig al wat op te klaren, dus zijn we gestopt bij 

manege ‘De Nieuwe Heuvel’. Toevallig was er op het moment dat wij er waren 

een wedstrijd bezig voor shetlandpony’s. Theo kon ons vertellen dat er op de 

manege een terras was, hier zijn we naar toe gelopen om in de zon te genieten 

van een drankje.  Dick kwam met het leuke idee dat hij het 1e rondje wilde 

betalen, omdat hij jarig is. Na het gezellige drankje op het terras zijn we weer 

naar huis vetrokken. Thuis aangekomen hebben we nog een potje gesjoeld, 

daarna was het tijd om uiteten te gaan bij de chinees. Dit was een lopend 

buffet, dus iedereen kon zoveel opscheppen als ze wilden. Het was erg gezellig, 

maar natuurlijk ook erg lekker. De avond hebben we afgesloten met een eigen 

activiteit.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zondag 7 juli 

 
Dag 3 alweer, wat gaat de tijd toch snel als je plezier hebt. Vandaag zijn we 

rustig begonnen met een ontbijtje. Na het ontbijt zijn we de bus ingestapt om 

te rijden naar de Posbank. De Posbank is een heel mooi natuurgebied in de 

Veluwe, waar je door heen kunt rijden. Deze weg heeft diepe dalen en 

haarspelbochten. Onze chauffeur Theo heeft ons er goed door heen geleid. 

Na dit spannende avontuur was het tijd voor een bakje koffie of thee. Als 

verrassing trakteerde Betsy ons op een appeltaartje. Wat smaakte dit lekker.  

 

 



Na het lekkere gebakje en de koffie of thee zijn we teruggereden naar het 

huisje. Onderweg vertelde Theo ons van alles over de natuurgebieden waar we 

door heen reden. Dit was erg interessant. Eenmaal thuis was het alweer tijd 

voor het avond eten, Theo was de chef voor vanavond, onze chauffeur Theo is 

ook nog eens erg goed in koken! Na het eten speelden Rene, Cocky, Paul en 

Aimee een potje rummikub. Chiel, Dick, Jan en Theo speelden een potje 

sjoelen. Wat was dit weer een leuke dag!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maandag 8 juli  

 
Vandaag stond er wat heel leuks op de planning, namelijk 

de dierentuin! Bij het ontbijt besproken we welke dieren 

iedereen graag wilde zien. Paul wilde graag de leeuwen 

en tijgers zien en Cocky de zebra’s. Na het ontbijt stapten 

we met z’n allen in de bus op weg naar Dierenpark 

Amersfoort, maar voordat we daar waren zijn we 

onderweg gaan stoppen voor een bakje koffie of thee. 

Vanaf hier was het nog maar 20 minuten rijden naar de 

dierentuin. Bij de dierentuin zagen we tijgers, neushoorns 

en nog veel meer schattige en mooie dieren. Ook hebben 

we het heuse dinosaurus pad gevolg, hier stonden de 

meest grote, maar ook mooie en gevaarlijke dinosaurussen. Gelukkig waren 

deze allemaal nep.  

 

 

Tussen de middag moest Aimee ons helaas even verlaten, maar gelukkig kwam 

ze voor het eten weer terug in het huisje. Nadat 

Aimee weg ging hebben wij nog een rondje gelopen 

in de dierentuin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rond 3 uur zijn we weer in de bus gestapt om boodschappen te gaan doen, 

maar niet voor vanavond want die avond gingen we patat eten. Voor het eten 

was Aimee weer terug, zij heeft toen de patat gehaald. We hebben allemaal 

genoten van de ongezonde hap van deze avond. Na het eten was voor Aimee 

helaas de vakantie afgelopen, zij nam vanavond afscheid. 



 

Dinsdag 9 juli  

 
Zoals jullie net gelezen hebben is Aimee 

gisteravond weggegaan, in de plaats van 

haar kwam Jitske. Daarom was het eerst 

tijd voor een kort voorstelrondje, na dit 

rondje stond er weer een leuke activiteit 

op het programma, namelijk Rijnpop! 

Rijnpop is een festival met allemaal 

Nederlandse zangers. Wat een feest! 

Theo heeft bij iedereen de voetjes van 

de vloer gekregen, wat kan Theo toch 

goed dansen! Na het feest was het tijd 

voor een heuse sjoel competitie. Cocky 

versloeg tot 2 keer toe alle mannen met 

een punten aantal boven de 120. Cocky 

mag zich de nieuwe recordhoudster van 

deze vakantie noemen. Tijdens het avondeten kwam Betsy met de verrassing 

dat we morgen in een bootje gaan varen in Giethoorn, we hebben er nu al zin 

in! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Woensdag 10 juli   

 

Na het ontbijt zijn we naar Giethoorn gereden. Bij aankomst dronken 

we eerst een kopje koffie, hierbij kregen we een warme muffin.  

 

Na de koffie was het tijd om in de 

grote overdekte boot te stappen. In 

deze boot was zelfs een rolstoellift 

aanwezig, superhandig! Met de 

boot voeren we door dorpsgrachten 

en mooie meren. In de boot 

bespraken we de voor- en nadelen 

van het wonen in zo’n waterrijk 

dorp. Cocky concludeerde dat het 

niets voor haar was, omdat ze niet 

kan zwemmen. De jonge eenden 

gezinnen, Canadese ganzen en 

zwanen gezinnen zwommen vlak 

langs de boot. Wat was dit een prachtig gezicht. Nadat we uit de boot 

waren gestapt zagen we nog een bruidspaar langs varen die 

uitstapten bij een kerk.  

  



Na het mooie avontuurtje op boot gingen we uiteten bij Welling in 

Duiven. Iedereen heeft hier zijn eigen gerecht gekozen en met smaak 

opgegeten. Na het eten was er nog ruimte voor een ijsje.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Donderdag 11 juli  

 
Oh wat gaat de tijd toch snel. Morgen is het alweer tijd om naar huis te gaan, 

maar daar denken we vandaag nog niet 

aan. Tijdens de koffie kwam, als 

verrassing, Aimee langs om haar 

diploma te laten zien. Ook had ze een 

lekker stukje gebak meegenomen. Na 

het gebakje zijn we in de bus gestapt 

naar Harderwijk. In dit centrum kun je 

erg leuk winkelen en dat hebben we 

uiteraard ook gedaan. Iedereen kocht 

iets leuks, zoals kaartjes, kleren of 

souvenirs. In de haven lagen veel 

boten, zeilboten maar ook hele dure 

jachten. We keken onze ogen uit. Op 

de terugweg stopten we nog even bij 

een boerderij- 

theetuin voor een laatste bakje koffie en wat lekkers. 

Na dit kopje koffie reden we voor de laatste keer naar 

ons huisje in het Lorkenbos. Als afsluiting van de week 

hebben we de vakantie doorgenomen en iedereen 

was positief. Iedereen heeft genoten. Nou, dat gold 

ook voor ons als begeleiding; als dank en groet kreeg 

iedereen een diploma uitgereikt. We hebben nog 

genoten van de laatste avond.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vrijdag 12 juli  

 
De vakantie zit er alweer op, wat is het toch ongelofelijk snel gegaan. We 

hebben allemaal erg genoten van de mooie natuur in het Lorkenbos, maar 

natuurlijk ook van de gezelligheid met zijn allen. Nu gaan we ons tijdelijke huis 

en het land van herten, eekhoorntjes en wilde zwijnen verlaten. Iedereen 

bedankt voor deze gezellige vakantie en wel thuis!  

 
 

 

  


